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Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruut 
geweld moeten vluchten, mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden.  
De Protestantse Kerk wil er voor hen zijn en steunt de vredesinitiatieven van Kerk in 
Actie en PAX. 

In Nigeria zijn meer dan 2 miljoen christenen en moslims op de vlucht voor het geweld 
in eigen land. Met steun van Kerk in Actie helpen Nigeriaanse kerken volwassenen en 
kinderen om hun trauma’s te verwerken. Christenen en moslims verbeteren samen hun 
situatie en zijn bondgenoten in de strijd tegen armoede en terrorisme.

In Nederland is er steun voor het werk van SKIN, organisatie van migranten- en 
internationale kerken, om elkaar als christenen te ontmoeten en van elkaar te leren.  
Ze stimuleert regionale en lokale samenwerking, met respect voor elkaars verscheiden-
heid. “Probeer elkaar te leren kennen en leg je niet neer bijbestaande grenzen. Praat 
met elkaar.” (Samuel Lee, Theoloog des Vaderlands en voorganger migrantenkerk).

In Irak steunt PAX een organisatie die vecht tegen seksueel en gender-gerelateerd 
geweld tegen vrouwen. Surood, verloor haar 
hele familie tijdens de Golfoorlog in 1991.  
Ze zet zich sindsdien in voor een beter leven 
voor vrouwen en voert een niet aflatende 
strijd met de politie om ervoor te zorgen dat 
de aanklachten van mishandelde, verkrachte 
en uitgebuite vrouwen worden opgenomen. 

Meer informatie: protestantsekerk.nl/collecte
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Uw gift is welkom via de collecte of op NL 10 ABNA 0444 444 777
t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Vredeswerk of doneer online.
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